
De opdracht 

Niemand praat. De een friemelt aan zijn mantel. Een ander plukt aan zijn haar. Een derde 
heeft de handen op de rug en staart naar de grond onder zijn voeten. Het zijn de leerlingen 
van Jezus. Ze zijn met elf en ze lopen. Langzaam. Ze zijn een beetje in de war. Ze lopen naar 
de berg. Dat is de opdracht. 

Opeens staat er een man voor ze. Het wordt nog stiller dan het al was. Zelfs de grond staat 
stil. De mantels wiegen in de wind. ‘… Jezus?’ klinkt het heel zacht. En na een kort stilte: ‘… 
Heer?’ 

Een van de leerlingen valt op zijn knieën. Een andere slikt. Een derde legt zijn handen op zijn 
eigen hoofd. 

‘Nee. Dit kan niet.’ 
‘Jezus, onze Heer, bent u dat?’  
‘…Hier…? 
‘…Bij ons…?’ 
‘…Nu…?’. De leerlingen maken elkaars 
zinnen af. 

Jezus straalt. Hij lacht zijn leerlingen 
toe. ‘Ik ben het. Hier. Bij jullie.’ 

 

De jongeman die op zijn knieën lag, 
tilt zijn hoofd op en komt rechtop staan. ‘Wauw’, zegt hij. Alle leerlingen staan nu samen om 
Jezus heen. 

Jezus zegt: ‘Ik heb een opdracht voor jullie. Ga op reis. Samen. Vertel de mensen die je 
tegenkomt over mij. Over mijn leven en mijn lessen. En doop ze dan. Doop de mensen die je 
tegenkomt en die willen horen. Doop ze in de naam van de Vader, van de Zoon en van de 
Heilige Geest.’ 

Weer die stilte. Alleen de wind die ruist door de mantels. En de zon die op de hoofden 
straalt. 
Jezus knikt. ‘Dat is de opdracht. Vertel de mensen over mij en doop ze. Wees niet bang of 
bezorgd. Ik zal altijd bij jullie zijn. Ook als je me niet ziet, ben ik er.’ 

De leerlingen blijven stil. Ze gaan op in het moment. Ze zijn uit de war. Ze zien Jezus.  
Ze horen hem. Hij is bij hen. En ze hebben een opdracht. 

 

Kind op Zondag - Lutske Folkerts 

 


